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Voorganger: Taakgroep Vieren
Organist/pianist: ~ Diny Kotterer

Thema: Verwachten en verlangen

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst en
adventskaarsen worden aangestoken

we gaan staan en worden stil

bemoediging

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

voorganger: drempelgebed

aanvangslied: 435: 1-4



AANROEPING
groet
voorganger: De HEER zijmetu
gemeente:  VREDE ZI) MET U

we gaan zitten

gebed om ontferming TT9:1,7.8en9

RONDOM HET WOORD
gesprek met de kinderen
we zingen het projectlied
gebed bij de opening van de Bijbel: lied 335 ( 2 keer)
schriftlezing: Lucas 1: 26-38
lied: 443:1-4
gedicht ‘Advent’ van Nel Benschop
lied: 439: 1 en 2
overweging
meditatieve muziek

lied: 157a: 1-4



GAVEN EN GEBEDEN

collectes

de kinderen komen terug

de voorganger haalt het gebedenboek
uit de gedachtenishoek

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader (gezamenlijk)

slotlied: 462: 1-6

wegzending en zegen

O<O<o<oc<

. In ons hart en in ons huis

. DE ZEGEN VAN GOD

. In ons komen en in ons gaan
. DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

. DE LIEFDE VAN GOD
. Bij het einde, nieuw begin
. DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN.
AMEN



Zo zeker als de dag
-zelfs de kortste in de winter-
volgt op de nacht,
zo onzeker is onze hoop
dat alle levensduister
kan opgaan in het licht.

Toch houdt dat wankel weten,
die vonk van licht uit Licht
ons op de been.

In ons ligt een lont
te wachten op ontbranding
-soms tegen beter weten in-
door Dat wat klein en kwetsbaar
groter is dan wij.

Marijke de Bruijne



